
               

De kracht van verwondering,  

G.K. Chesterton, € 22,99 paperback 

Een kennismaking met het denken van G.K. Chesterton en zijn sprankelende kijk op de wereld.  

De kracht van verwondering is een verzameling van de beste essays van de Britse schrijver Gilbert 

Keith Chesterton (1874-1936). Met zijn vloeiende stijl wist Chesterton de weg terug te wijzen naar 

een betoverde wereld – voorbij de bezwaren van de Verlichting. Hiermee legde hij de basis voor 

Lord of the Rings en de Narnia-reeks van zijn leerlingen Tolkien en Lewis. In Nederland is 

Chesterton vreemd genoeg nog niet zo bekend. Dit boek biedt een niet te vergeten kennismaking met het denken 

van deze vrolijke profeet, want zijn scherpzinnigheid en humor zijn verbluffend. 

 

Theodyssee,  

Arnoud den Boer, € 16,99 paperback 

Lijden is een universeel fenomeen dat diepe vragen oproept over de aard van ons bestaan. Kan 

een goede bron aan de basis staan van een wereld met zoveel leed? Dit boek geeft een zorgvuldige 

en geduldige analyse van deze eeuwenoude kwestie. Het biedt niet alleen nieuwe inzichten, maar 

verbindt deze ook met het christelijk geloof, de mythologische reis van Odysseus langs de Sirenen 

en geeft handreikingen om deze inzichten te integreren in je eigen leven. Laat je inspireren door 

een benadering die lijden serieus neemt en je helpt om nieuwe perspectieven te ontdekken. 

 

Erasmus en de vrije wil,  

Koen Holtzapffel, € 21,99 paperback 

Vijfhonderd jaar geleden (1524) schreef Erasmus zijn vermaarde tekst “Over de vrije wilskeuze”. Hij 

betoogt dat de mens vrij is om te denken en te handelen; hij moet zich niet laten meeslepen door 

driften en emoties, maar zich door naastenliefde, vredelievendheid en verdraagzaamheid laten 

leiden. 

Theoloog en denker Erasmus wordt vaak getekend als een tolerante en verlichte geest, los van zijn 

geloof. Holtzapffel laat zien hoe Erasmus’ denken en christelijk geloof onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Voor Erasmus is Jezus het ultieme voorbeeld en Socrates een inspiratiebron. Met een bijzondere mix 

van humor en ‘vrome’ ernst verbindt Erasmus Athene en Jeruzalem, humanisme en christendom, wetenschap en 

geloof. 

Met Erasmus’ werk in de hand pleit Holtzapffel voor een eigentijdse vorm van humanistisch christendom, waarin 

opnieuw de ‘erasmiaanse geest’ van de nuance waait. 

 

 

 



Een God die in mij gelooft,  

Claartje Kruijff, € 22,99 paperback 

Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Claartje Kruijff, bekend van Leegte achter de dingen, 

laat zien hoe we betekenis kunnen vinden zonder dogma's. 

Wat als we opnieuw zouden kunnen geloven? Welke woorden zouden we dan geven aan de 

ervaring van betekenis en diepgang? 

In dit boek biedt Claartje Kruijff tegendraadse en bevrijdende perspectieven op wat geloven anno 

nu kan zijn. Veel mensen zijn losgeraakt van religie, maar herkennen zich in wat Julian Barnes zo 

mooi zei: ‘ik geloof niet in God, maar ik mis hem wel’. Of ze zeggen dat ze niet gelovig zijn, maar wel spiritueel. En 

dat ze wel willen geloven, maar het gewoonweg niet kunnen. 

Voor Kruijff is dit verlangen het beginpunt voor een nieuw gesprek over God. In haar boek deelt ze herkenbare en 

intieme verhalen van haarzelf en de mensen die ze ontmoet. Vanuit deze verhalen verkent ze thema’s die in al onze 

levens voorbij komen — overgave, kwetsbaarheid, gemeenschap, vreugde en verlies — en verbindt ze aan hoe en 

wat we op die momenten kunnen en mogen geloven. 

Wars van dogma’s en met een open blik, is dit boek een inspiratiebron voor vrije gelovigen, ongelovigen, twijfelaars 

en andere zinzoekers. 

Vrij om de wereld te veranderen,  

Lyndsey Stonebridge, € 29.99 paperback 

Hannah Arendt was een filosofe die er niet voor terugdeinsde te denken zonder dogma's. Hoe zou 

zij kijken naar onze tijd? 

In deze onconventionele biografie leren we Hannah Arendt en haar filosofie op een nieuwe manier 

kennen. Lyndsey Stonebridge past Arendts filosofie toe op de actuele vraagstukken rondom 

migratie, ongelijkheid en klimaat. Zo leren we als lezers denken zoals zij: zelfstandig, zonder 

dogma’s en zonder ontzag. 

Stonebridge beschrijft hoe Hannah Arendt zichzelf na haar vlucht van Duitsland naar New York trainde om na te 

denken in donkere tijden. Haar denken over migratie en racisme valt niet los te zien van haar persoonlijke ervaringen 

als staatloos persoon en slachtoffer van antisemitisme. Waar andere filosofen zich terugtrokken uit de wereld om te 

denken, baande Arendt zich juist een weg terug naar de echte wereld door na te denken. Vrij om de wereld te 

veranderen laat zien dat haar werk actueler is dan ooit. 

 

Hoe te leven, het leven van Montaigne in één vraag en twintig pogingen tot een antwoord,  

Sarah Bakewell, € 24,99 paperback 

Eigenzinnige en prikkelende biografie over Michel de Montaigne van bekende schrijver Sarah 

Bakewell ( De existentialisten en De humanisten). 

Hoe te leven is een eigentijdse gids geïnspireerd door het wereldberoemde boek De essays van 

Michel de Montaigne. Na een persoonlijke crisis trok Montaigne zich terug om te schrijven over 

liefde, vriendschap en alledaagse zaken. Bakewell creëert, in de geest van Montaigne, een 

onorthodoxe biografie en verkent zijn antwoorden zonder pasklare adviezen te geven. Bakewell slaat een burg 

tussen het heden en verleden en laat zien hoe tijdloos deze buitengewone filosoof is. 



 

Luisteroefeningen,  

Miriam Rasch, € 22,99 paperback 

Meningen, politieke statements en selfies domineren onze feeds. De druk om mee te doen met 

deze zelfprofilering kan groot zijn, niet alleen online maar ook thuis en op het werk. Hebben we 

enkel nog de keuze tussen luidkeels zenden en je terugtrekken in stilte, of bestaat er ook een 

alternatief? 

In Luisteroefeningen gaat Miriam Rasch op zoek naar de ethiek van het luisteren. Wat gebeurt er 

als je je oren opent en begint te luisteren? In de constante stroom van beelden en prikkels legt 

Rasch de focus steeds terug bij het horen, bij geluid en bij de ontvangende kant. 

Als we luisteren ontstaat meteen een relatie tot het gehoorde: van aandacht en ontvankelijkheid, van geven en 

binnenlaten. Oefenend met een ‘open oor’ ontdekt Rasch hoe een luisterende houding tegelijk standvastigheid en 

openheid met zich meebrengt. Een krachtig instrument in tijden van overprikkeling en polarisatie, dat voor iedereen 

binnen handbereik ligt. 

 

De weg naar vrijheid,  

Joseph E. Stiglitz, € 29,99 paperback 

Vrijheid is een kernwaarde in onze maatschappij. Maar het woord ‘vrij’ is gekaapt en wordt 

gebruikt om uitbuiting te rechtvaardigen. De farmaceutische industrie neemt de vrijheid om te 

veel geld te vragen voor medicijnen, grote Tech bedrijven zijn gevrijwaard van toezicht als het om 

privacy gaat, politici voelen zich vrij om tot opstand op te roepen, en het bedrijfsleven wordt 

nauwelijks belemmerd in zijn vrijheid om de planeet te vervuilen. Hoe heeft het zo ver kunnen 

komen? Wiens vrijheid is eigenlijk het belangrijkst – en welke vrijheid moeten we dringend heroverwegen? 

Nobelprijswinnaar Joseph E. Stiglitz betoogt dat het westerse politieke en economische systeem geen werkelijke 

vrijheid biedt: neoliberalisme en vrijemarktkapitalisme vormen voor veruit de meeste mensen juist een bedreiging. 

De weg naar vrijheid laat zien dat een fundamentele herwaardering van de democratie en de economie noodzakelijk 

is, en niet alleen in de Verenigde Staten: welk systeem staat dan wél garant voor een goede samenleving, inclusief 

betekenisvolle vrijheden voor het grootste deel van de mensheid? Het nieuwe boek van Stiglitz is essentieel voor 

iedereen die zich een toekomst voorstelt waarin tolerantie en vrijheid centraal staan. 

 

Waardenloze politiek,  

Tom van der Meer, € 20.00 paperback 

Het politieke midden heeft het belang van inhoudelijk politiek conflict verwaarloosd. Daardoor is 

het richtingloos, waardenloos en alternatief loos geworden. De democratie is klemgeraakt tussen 

technocratie en populisme. Kunnen de middenpartijen zich nog bevrijden uit deze crisis? 

Dit boek biedt een scherpe analyse van de Nederlandse politiek in de afgelopen decennia, en de 

Rutte-jaren in het bijzonder. In hun poging een zo groot mogelijke groep kiezers na te jagen, 

maakten middenpartijen zich juist inwisselbaar. Elf jaar lang namen zij hun toevlucht tot midden 

coalities. Op de grote politieke vraagstukken van onze tijd – van het Groninger gas tot stikstof en corona – 

vertrouwden deze opeenvolgende regeringen op technocratie. Het gevolg was dat een echte keus aan de kiezer 

werd ontnomen. Tom van der Meer laat zien waarom juist deze alternatief loze politiek een voedingsbodem gaf aan 

het succes van BBB, NSC en PVV in 2023. 

 



Landschap (be)leven, wat de rede niet kan vatten,  

François Julien, € 27,90 paperback 

n de westerse wereld wordt een landschap voorgesteld als een schouwspel. Het doet zich aan ons 

voor. Wij, redelijke wezens, kijken er van een afstand naar. Die rationele blik heeft beperkingen. 

Want kunnen we daarmee het landschap ook beleven, kunnen we erin opgaan, er onderdeel van 

zijn, kunnen we het landschap ‘leven’? 

Deze vragen staan centraal in dit veel geroemde werk van de bekende Franse filosoof François 

Julien. Hij vindt de sleutel tot een nieuw ‘landschapsdenken’ in de Chinese filosofie en nodigt ons uit tot een nieuw 

engagement met de natuur. 

 

Hoe migratie echt werkt,  

Hein de Haas, € 25.99 paperback 

Al jaren zorgt het debat over migratie voor verdeeldheid binnen de wereldpolitiek en inmiddels 

lijkt de kloof groter dan ooit. De media tonen bijna wekelijks beelden van gevaarlijke overtochten 

op de Middellandse Zee en politici beloven de toestroom van migranten en asielzoekers in te 

perken. Anderen beweren dat we immigranten juist hard nodig hebben om groei en innovatie te 

stimuleren. Maar wat zijn de feiten achter de krantenkoppen, de beweringen van politici en de 

beslissingen die zij nemen? 

Op basis van 30 jaar onderzoek maakt hoogleraar Sociologie Hein de Haas korte metten met 22 hardnekkige linkse 

én rechtse migratiemythen, voorziet hij de lezer van essentiële kennis en confronteert ons met ontnuchterende 

lessen over migratie. Hoe migratie echt werkt is een inspirerend, onthullend en onmisbaar boek dat onze kijk op de 

wereld compleet zal veranderen. 

 

Geschiedenis voor morgen, 

Roman Krznaric, € 22,99 paperback 

Populaire filosoof Roman Krznaric, bekend van De goede voorouder, laat zien hoe lessen uit het 

verleden onze helpen bij het vormgeven van de toekomst. 

De ineenstorting van welvaartsstaten, supercyclonen, megadroogtes, extreemrechts extremisme, 

ongebreidelde virussen, energietekorten, cyberaanvallen: de mensheid beweegt zich richting een 

tijdperk van permanente crisis. Hoe kunnen we ons een weg banen door dit alles? 

Terwijl politici vastzitten in het nu, pleit Krznaric in 'Geschiedenis voor morgen' voor een blik 

achterwaarts om de toekomst vorm te geven. Hij put hoopvolle lessen uit de geschiedenis om deze crises te 

overwinnen en onthult hoe het verleden niet alleen ons begrip van gisteren verdiept, maar ook onze relatie met de 

toekomst herdefinieert. 

 

Een oefening in leven,  

Pablo. Lamberti, € 23.90 paperback 

Voor antieke wijsgeren was filosofie een levenshouding. Louter kennisnemen van ideeën volstond 

niet, filosofie moest als een ambacht worden uitgeoefend. Met concrete oefeningen konden 

diegenen die streefden naar wijsheid en gemoedsrust hun idealen in de praktijk verwezenlijken. 

Uit de oudheid zijn tal van teksten overgeleverd, maar uitgebreide commentaren en overzichten 

van dit soort oefeningen zijn dun gezaaid. 

In Een oefening in leven beschrijft Pablo M. Lamberti de leefwijzen van klassieke filosofen als Seneca, Plutarchus en 

Marcus Aurelius aan de hand van hun oefeningen. Lamberti revitaliseert antieke praktijken en laat zien hoe deze ons 

kunnen helpen om zelfstandig een hedendaags filosofisch levenspad te ontwerpen. 

Ook wie in de 21ste eeuw in het dagelijks leven naar meer wijsheid streeft, zal moeten vertrouwen op de eigen 

kracht. Eén ding staat daarbij vast: zonder oefening geen meesterschap. 



Vriendschap,  

Mieke Mosmuller, € 16.95 paperback 

Iedereen weet wat echte vriendschap is. Niet iedereen weet hoe je een echte vriend of vriendin 

moet zijn, maar iedereen weet wel waar hij of zij in de vriendschap naar verlangt. Dat waar je naar 

verlangt duidt precies aan wat vriendschap is. Het bewust worden van dit verlangen is de inhoud 

van dit boekje. Elk hoofdstuk bevat een uit- spraak over vriendschap van grote denkers en 

‘vrienden’, en een bezinningsoefening. Er worden vele aspecten van ware vriendschap beschreven. 

Vooral klinkt de oproep: Waar je in de vriendschap naar verlangt, wees dat voor je vriend(in) en 

verwacht het niet van de ander... ‘Het grote ideaal van de mens ziet Martin Buber in het ik en jij. Dat kan het beste 

geleerd worden in de ontmoeting met de medemens die ook een ik is, maar die voor het ik van de ander een jij is. 

Het meest verschrikkelijke in de drieheid is het als de mens tot een het gemaakt wordt, als de mens, de medemens 

niet wordt beschouwd en behandeld als een gelijkwaardig ik, dat jij geworden is omdat het een ander is, maar als 

ding, als het. Dan is het dieptepunt van de ontmoetingsmogelijkheden bereikt.’ 

 

De Imitatie van Christus,  

Thomas Kempis, vertaald en ingeleid door Frank de Roo, € 39,99 hardcover 

Een nieuwe, verbeterde vertaling als jubileumuitgave van een mystiek meesterwerk. 

De imitatie van Christus van Thomas Kempis viert zijn 600e verjaardag. Tijd voor een nieuwe en 

verbeterde vertaling, direct uit het Latijn, en toch in sprankelend Nederlands, met aandacht voor 

de stilistische en poëtische rijkdom van deze tijdloze klassieker. Het notenapparaat ontsluiert de 

duizenden verborgen citaten en biedt een ongezien inzicht in zowel de Bijbelse als buiten-Bijbelse 

bronnen. In de inleidingen wordt alle relevante kennis over Thomas Kempis samengevat, en zijn bovendien veel 

nieuwe ontdekkingen bijeengebracht. 

Freud, Wenen en de ontdekking van de moderne geest,  

Frank Tallis, € 34.99 paperback 

Freud heeft een blijvende invloed op ons zelfbeeld. Hoe werd hij en zijn psychoanalyse gevormd 

door het Wenen van rond 1900? 

Ons zelfbeeld is voor een groot deel bepaald door de theorieën van Sigmund Freud. Het nieuwe 

boek van Frank Tallis draait om het leven van Freud en situeert het ontstaan van zijn revolutionaire 

ideeën tegen de achtergrond van Wenen rond het begin van de twintigste eeuw. De stad die 

bekendstaat om zijn beroemde koffie- en operahuizen was destijds het culturele centrum van Europa. De theorie die 

Freud ontwikkelde over de menselijke geest had alleen toen en daar kunnen ontstaan. Wenen was een stad waarin 

oude en nieuwe kunstopvattingen botsten, en waar de elite er bedreven in was geraakt de grandeur van weleer als 

façade in ere te houden. Het wegkijken van armoede en negeren van vuil en stank door zijn cliënten inspireerden 

Freud mede tot zijn visie over onderdrukking en het onderbewuste. Tallis laat zien hoe de psychoanalyse onze 

hedendaagse visie op onszelf en de wereld waarin we nu leven heeft beïnvloed. 

 

 

 

 

 



Messalina, de eigenzinnigste vrouw van Rome,  

Honor Cargill – Martin, € 29,99 paperback 

Messalina is een van de meest belasterde en onderschatte vrouwelijke figuren uit de oude 

geschiedenis. Historica Honor Cargill-Martin reconstrueert het leven van de vrouw van keizer 

Claudius. 

In ‘Messalina’ vertelt historica Honor Cargill-Martin het verhaal van een van de beruchtste 

vrouwen uit de Romeinse tijd. Messalina, geboren in een vooraanstaande Romeinse familie, leefde 

van ca. 17/20 tot 48 n.Chr. Ze was de derde vrouw – en achternicht – van keizer Claudius. Toen hij in het jaar 48 

Rome had verlaten om de havens in Ostia te inspecteren, ‘trouwde’ Messalina echter ook met Gaius Silius. Al snel 

werd Claudius op de hoogte gesteld van het feest dat in Rome gaande was. Hij ging terug naar Rome, wat 

resulteerde in de dood van zowel Messalina als Gaius Silius en de meeste feestgangers. 

Mede door het werk van Tacitus en Suetonius is Messalina de geschiedenis ingegaan als een meedogenloze en 

seksueel onverzadigbare intrigant. Daarmee is ze een van de meest belasterde en onderschatte vrouwelijke figuren 

uit de oude geschiedenis. Cargill-Martin kijkt verder dan de wellustige anekdotes. Zij ziet een vrouw die erin slaagt 

haar positie te verdedigen in de overwegend mannelijke wereld van de keizerlijke Romeinse politiek. 

 

Cosmotheoros, Christiaan Huygens over buitenaards leven,  

Daphne Stam, € 29,90 paperback 

Christiaan Huygens (1629-1695) is een van de belangrijkste wetenschappers aller tijden. Hij 

ontdekte dat Saturnus ringen heeft, vond het slingeruurwerk uit en deed baanbrekend onderzoek 

op het gebied van kansberekening, muziektheorie en zwaartekracht. Als eerste beschreef hij licht 

als een golf en berekende hij de snelheid van het licht. 

In 1695 voltooide Huygens Cosmotheoros, zijn eerste boek voor een algemeen publiek. In dit 

intrigerende werk neemt hij de lezer mee op reis door het zonnestelsel. Hij bespreekt de 

mogelijkheid van intelligent leven op andere planeten en speculeert over het bestaan van planeten buiten ons 

zonnestelsel. Zulke planeten werden pas driehonderd jaar na zijn dood ontdekt. Cosmotheoros was na verschijning 

een internationaal succes en heeft de tand des tijds glansrijk doorstaan. 

Huygens schreef deze bijzondere tekst in het Latijn. Aan deze eerste Nederlandse vertaling sinds 1699 is uitgebreide 

uitleg toegevoegd over de ontdekkingen die Huygens beschrijft en over kennis die na de zeventiende eeuw 

verkregen is. 

 

Israël – Palestina,  

Derk Walters, € 15,-- paperback 

De aanval van Hamas op Israël van 7 oktober 2023 schokte de regio en de wereld. Voor Israëliërs 

resulteerde de aanval in een groot psychologisch trauma. Bij de militaire reactie, met 

bombardementen en een grondinvasie in Gaza, werden tienduizenden Palestijnen gedood en bijna 

twee miljoen mensen van huis en haard verdreven. 

Het Israëlisch-Palestijnse conflict stond in de jaren hiervoor in het Westen steeds minder in de 

belangstelling. Dat is in één klap veranderd. Historisch gezien is Israël altijd al onderwerp geweest van felle debatten 

over religie, de Holocaust, kolonialisme en terrorisme. 

 

 



Stoute schoenen,  

Bart van Loo, € 45,-- hardcover 

Na zijn internationaal geprezen bestseller De Bourgondiërs maakt Bart Van Loo een nooit eerder 

ondernomen tijdreis naar het decor van ons ontstaansverhaal. Speurend naar eeuwenoude ruïnes 

en kastelen, objecten en kunstwerken, reisroutes en slagvelden slalomt hij door de Lage Landen. 

Tussen Brugge en Bergen op Zoom, Gent en Gouda, Namen en Nijmegen componeert Van Loo een 

alternatieve oergeschiedenis van onze gewesten, die meer is dan het verhaal van Holland en 

Vlaanderen alleen. Vervolgens trekt hij door Frankrijk, Zwitserland en natuurlijk de Bourgogne zelf en wordt duidelijk 

dat dit epos ook Europese geschiedenis van de bovenste plank is. 

Door de late middeleeuwen letterlijk aan te raken blaast Van Loo ons verre verleden meer dan ooit nieuw leven in. 

Stoute schoenen vormt het prachtige sluitstuk van zijn monumentale Bourgondische diptiek die begon met De 

Bourgondiërs, een bijna 1500 pagina’s tellend tweeluik waarin hij even wervelend als gedetailleerd uit de doeken 

doet hoe in onze contreien aan het einde van de middeleeuwen uit verbrokkeling een vorm van eenheid ontstond. 

 

Daar aan de oude Ygracht,  

Olga de Haan, € 26.90 paperback 

Tussen het West-Indisch Pakhuis en de voormalige Zeevaartschool, aan wat nu de Prins 

Hendrikkade heet, ligt een belangrijk deel van de Amsterdamse geschiedenis verscholen. Zes 

eeuwen geleden was de Amsterdamse Ygracht een modderige rafelrand op het werkeiland 

Rapenburg, maar met de komst van de VOC groeide het uit tot het centrum van waaruit 

Amsterdam de zeeën veroverde. Het was het toneel van plundertochten en stakingsrellen, en 

illustere figuren als koopman Fentener van Vlissingen en dominee Abraham Kuyper woonden er. 

Dit boek beschrijft de drastische veranderingen op de kade en de Amsterdamse stedelijke ontwikkeling, van 

rafelrand naar centrum van de wereld, naar stinkend verkeersriool en weer terug naar het centrum. In Daar aan de 

oude Ygracht neemt Olga de Haan de lezer mee door eeuwen stadsgeschiedenis, waarvan de sporen nog altijd te 

zien zijn in het huidige Amsterdam. 

 

Reinhold Niebuhr, Amerka’s politieke geweten,  

Jeremy L. Sabella, € 22,99 paperback 

“I love Reinhold Niebuhr. Hij is mijn favoriete denker” zei BARACK OBAMA 

In 1948 riep Time magazine Niebuhr (1892-1971) uit tot ‘persoon van het jaar’, zoals Taylor Swift in 

2024. Zo invloedrijk was deze predikant, hoogleraar ethiek, en voormalig pacifist. Hij wist hoofd en 

hart van miljoenen Amerikanen te raken met zijn morele pleidooi voor een verantwoordelijke 

samenleving, dat de VS in WO II zou moeten interveniëren, dat joden recht hebben op een eigen 

staat Israël, en zwarten gelijke rechten moeten hebben. Hij betoogde vanuit een fundamentele kijk op geloof, 

politiek en de aard van de mens, vaak tegen de tijdgeest in. Niebuhr wees de weg en liep voor de troepen uit. 

Veel bekende politici en denkers - variërend van Jimmy Carter tot Barack Obama, van Martin Luther King en Billy 

Graham tot Abraham J. Heschel - zijn sterk beïnvloed door Niebuhr. Historicus Arthur Schlesinger noemde hem “de 

meest invloedrijke Amerikaanse theoloog van de twintigste eeuw”. 

Dit toegankelijke boek geeft een boeiend inzicht in het leven en werk van de predikant en hoogleraar, én in het 

Amerika van de twintigste eeuw. Zijn bekendheid heeft hij vooral te danken aan zijn activisme en zijn vele 

geschriften over de relatie tussen geloof, politiek en de menselijke natuur. Het boek stimuleert al lezende om na te 

denken over geloof, macht en politiek; over eigenbelang, groepsbelang en algemeen belang; én om inzicht te krijgen 

in de geschiedenis. 

 

 



De droom van Den Haag,  

Benjamin Duerr, € 24,99 paperback 

Een spannende geschiedenis van de grootste diplomatieke gebeurtenis uit de Nederlandse 

historie. De Vredesconferenties van Den Haag legden het fundament voor de wereldorde van 

vandaag de dag. 

Moderne wapens, internationale conflicten en toenemend wantrouwen vormden aan het einde 

van de negentiende eeuw een gevaarlijk huwelijk. Om die dreigende geweldsspiraal te beteugelen 

kwam in 1899 en 1907 een bont gezelschap van diplomaten, juristen en activisten bijeen in Den Haag. Op twee 

internationale vredesconferenties werkten zij aan verdragen en organisaties die tot een vreedzamere wereld 

moesten leiden. In grootsheid en ambitie waren de conferenties ongeëvenaard voor even was Den Haag het 

centrum van de wereld. 

Aan de hand van sleutelfiguren als de beroemde vredesactivist Bertha von Suttner en de trotse Nederlandse minister 

van Buitenlandse Zaken Willem Hendrik de Beaufort, vertelt Benjamin Duerr het verhaal van de twee 

geruchtmakende conferenties. Hij laat zien hoe zij streden voor ontwapening, regels in tijden van oorlog en de 

oprichting van internationale rechtbanken, maar ook hoe hun idealisme botste met de realpolitik van grootmachten. 

Na twee wereldoorlogen bestempelden velen de Haagse conferenties als mislukt, maar in De droom van Den Haag 

laat Duerr met overtuiging zien dat hier het fundament werd gelegd voor de wereldorde van vandaag 

 

Machineman, de tijden van Eise Eisinga,  

Sandra Langereis, € 34,9 hardcover 

Bij het aanbreken van de Bataafse revolutie in het jaar 1795 en de val van Willem V van Oranje 

durven de Nederlandse democratischgezinde patriotten het aan de geschiedenis van voren af aan 

van start te doen gaan. Elk mens is vrij geboren, iedereen is gelijk, alle mensen worden broeders: 

het is het jaar 1. Onder de voor de allereerste keer in de Nederlandse geschiedenis democratisch 

gekozen volksvertegenwoordigers die vanaf dat jaar hoopvol beginnen te bouwen aan een 

rechtvaardiger samenleving bevindt zich ambachtsman, hoofdrekenwonder, wereldverbeteraar, volksonderwijzer, 

voormalige politieke gevangene en pas teruggekeerde patriottische vluchteling Eise Eisinga (1744-1828): Nederlands 

bevlogen Planetariumbouwer uit de eeuw van de Verlichting. 

Machineman volgt het veelbewogen leven en werk van de gepassioneerde heelalonderzoeker, verlichte 

volksverheffer en revolutionaire politicus Eise Eisinga in tijden van burgeroorlog en revolutie op de voet. In deze rijke 

biografie onthult Sandra Langereis de geschiedenis van zijn wereldberoemd geworden Planetarium als monument 

voor een hardwerkende ambachtsman en zijn familie. 

 

Levende stenen, de kathedraal van Antwerpen, een biografie, 

Albrecht de Preter & Quido Vanheeswijck (red.), € 34,99 hardcover 

Al eeuwenlang domineert de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal de Antwerpse horizon. Ze is de trots 

van de Antwerpenaren en wordt bewonderd om haar architecturale grootsheid, esthetiek en 

historisch belang. Mensen van over de hele wereld bezoeken deze plek om te genieten van haar 

pracht en rijke kunstschatten. 

In 1124, exact 900 jaar geleden, werd het kapittel en de parochie van Onze-Lieve-Vrouw gesticht. 

Deze mijlpaal vormt een uitstekende gelegenheid om dieper in te gaan op de geschiedenis en de betekenis van deze 

bijzondere plek. Levende stenen neemt je op een fascinerende reis die start in de zevende eeuw en doorloopt tot 

vandaag. Ontdek de vele boeiende verhalen die met deze plek verbonden zijn. 

De auteurs verhalen niet enkel de geschiedenis van de kathedraal. Dit boek wil ook nadenken over de vraag naar de 

diepere betekenis: ‘wat betekent dit nu voor ons vandaag?’ Elk historisch hoofdstuk wordt gevolgd door een 

levensbeschouwelijke reflectie. 

De kathedraal van Antwerpen is niet alleen gebouwd van stenen, maar vooral van levende stenen: haar geschiedenis 

wordt in de eerste plaats gevormd door de verhalen van talloze mensen, in het verleden én vandaag. 



Jij bent erbij, leven met de dood van Laura,  

Rianne van Woerden, € 20.99 paperback 

In 2019 overleed Laura Maaskant, de dochter van Rianne van Woerden. Laura werd een nationale 

beroemdheid met haar boek 'LEEF!' waarin ze haar omgang met de ziekte kanker beschreef. 

In 'Jij bent erbij' beschrijft Van Woerden de laatste dagen van Laura’s leven en hoe zij als moeder in 

de jaren erna omging met dit vreselijke verlies. Het resultaat is een aangrijpend, maar uiteindelijk 

diep hoopvol boek over rouw, loslaten en de onbreekbare band tussen moeder en dochter. 

'Het enige wat van mij wordt gevraagd, is mijn hart open te stellen. Ik geloof dat alles een reden 

heeft en dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is. In een ouder-kindrelatie is dat volledig voelbaar. Het enige 

wat ik kan doen, is met mijn gebroken hart aanwezig zijn en luisteren naar wat zij mij te zeggen heeft. Als ik naar 

mijn eigen wond kijk, ontmoet ik Laura opnieuw.' 

 

Rouw, berichten,  

Donald Niedekker, € 22,50 paperback 

In september 2020 overleed de moeder van Donald Niedekker via euthanasie. De dagen erna 

begon hij haar te eren met kleine betekenisvolle handelingen. Misschien voor een week, dacht hij, 

een maand, hooguit. Het werden vijf maanden, van haar overlijden op 4 september tot haar 

verjaardag op 2 februari. Van dit rituele gedenken deed Niedekker in zijn dagboek verslag. 

Gaandeweg kregen de notities het karakter van een levensschets van zijn moeder, een vrouw wier 

kindertijd in de oorlog lag, die in de opbouwjaren volwassen werd, haar gezin stichtte in tijden van 

emancipatie en loonexplosie, die kind aan huis was in het Concertgebouw en in de KNVB streed voor gelijke 

behandeling van vrouwen. De vijf maanden van gedenken openden in Niedekkers geheugen luiken naar vergeten 

voorvallen en familietaferelen. Maar meer dan een duik in het verleden werd zijn rituele rouwen een aftasten van 

gevoelens en een nabestaan voor zijn moeder. Het schrijven werd een tot leven wekken. 

 

Kafka voor beginners,  

Willem van Toorn, € 14,99 paperback 

Willem van Toorn, die al zijn werk vertaalde, vertelt aanstekelijk en tegelijk indringend over zijn 

kennismaking met het oeuvre van de tovenaar uit Praag. De lezer reist met hem mee op zoek naar 

de sporen van de grote schrijver, eerst in het communistische Praag en later in het ‘nieuwe’ 

Tsjechoslowakije en Tsjechië. 

Kafka komt tot leven als het gaat over zijn school- en studietijd, zijn relaties met zijn vrienden, zijn 

gevoel voor humor en zijn opvattingen over en beschrijvingen van vrouwen en meisjes, het 

Moderne, zijn vader, zijn afkomst en zijn religie. Ook zijn werk als jurist, zijn schrijverschap, het kafkaëske, zijn 

slepende ziekte en zijn dood komen aan bod. En niet in de laatste plaats de niet-aflatende pogingen van al dan niet 

grote geleerden en exegeten om het werk van Kafka te verklaren. 

 

Een schitterend gebrek,  

Arthur Japin, € 20.00 paperback 

In zijn memoires vermeldt Casanova terloops dat Lucia een van de weinige vrouwen is die hij ooit 

onrecht heeft aangedaan. Maar hoe? Wat is er werkelijk gebeurd? Waarom deed Lucia afstand van 

haar geluk? Een schitterend gebrek is haar verhaal, het verslag van een uitzonderlijk leven. 

Lucia en Casanova leren elkaar kennen op een feest nabij Venetië, worden verliefd en beloven 

elkaar eeuwige trouw. Maar kort daarna verdwijnt Lucia zonder een woord uit Casanova’s leven.  

 



Vele jaren later ontmoeten ze elkaar bij toeval opnieuw in een Amsterdamse schouwburg, maar zonder dat hij daar 

op dat moment weet van heeft. Voor Lucia is de schokkende confrontatie aanleiding tot een reconstructie van de 

gebeurtenissen. Haar jeugd in de Veneto, haar kortstondige maar heftige liefde voor Giacomo, de verwoestende 

ziekte die haar trof, haar vlucht naar Amsterdam en het leven aan de zelfkant waarin ze daar terechtkomt. Langzaam 

wordt duidelijk dat haar verdwijning uit Pasiano geen verraad was maar juist een daad van liefde. 

 

Van ver gekomen,  

Kristien Hemmerechts, € 20,99 paperback 

Naar aanleiding van het overlijden van haar zus en haar moeder probeert Kristien Hemmerechts 

haar complexe relatie met hen te ontrafelen. Hoe bepalend ook, die relatie heeft haar niet 

verhinderd om met vallen en opstaan haar eigen weg te banen, én nieuwe banden te smeden, 

onder andere met ‘vervangzussen’. 

In het levensverhaal van documentairemaakster Heddy Honigmann (1951-2022), met wie ze 

bevriend was en samenwerkte, herkent ze veel van zichzelf. Geleidelijk aan heeft ze haar angst 

voor mensen leren overwinnen. ‘Ik ben een vertrouwende,’ zegt ze met een vleugje zelfspot. 

 

Een hogere liefde,  

Albert Camus,  met essay van Bas Heijne, € 12,50 hardcover 

Midden in de Tweede Wereldoorlog schreef de Franse schrijver Albert Camus (1913-1960) vier 

brieven aan een naamloze Duitse vriend. Inzet was het harde verwijt van de Duitser dat Camus niet 

van zijn land zou houden, omdat hij zich niet wilde bekeren tot het nietsontziende nationalisme 

van de nazi’s. Camus’ brieven zijn een vlammende verdediging van zijn persoonlijke liefde voor zijn 

land en de Europese beschaving, die juist vraagt om debat en kritiek en vasthoudt aan het streven 

naar rechtvaardigheid. In een tijd waarin het agressieve nationalisme weer hoogtij viert, hebben de lucide woorden 

van Camus het effect van een mokerslag. Bas Heijne schreef een inleiding, waarin hij deze noodzakelijke tekst 

onontkoombaar in ons heden plaatst. ‘Wat een rechtvaardig vaderland is, en hoe van je land te houden zonder in 

eng nationalisme te vervallen, leren deze geestrijke brieven van Camus.’ 

Tommy Wieringa 

 

Zo hevig in leven, over sterfelijkheid,  

Marjoleine de Vos, € 15,--, paperback,--, paperback 

Bijna twee jaar geleden voelde Marjoleine de Vos een bobbeltje onder haar kaak. Niets aan de 

hand, stelde de dokter haar gerust, dat is meestal goedaardig. Maar het knobbeltje bleef groeien 

en er bleek wel degelijk iets niet in orde. Hoe te leven als je geconfronteerd wordt met je eigen 

sterfelijkheid? Marjoleine de Vos zoekt in Zo hevig in leven houvast in herinneringen en bij door 

haar bewonderde schrijvers, en probeert woorden te vinden voor het vreemde tussengebied 

waarin angst, ongeloof en optimisme elkaar verdringen. Alles wat haar innig dierbaar is krijgt een 

andere lading - of dat nu haar geliefde oorbellen zijn of haar geliefde. En terwijl De Vos de lezer laat meekijken uit 

het raam van haar huis, naar de bessenstruik die uitloopt, naar de groenlingen die luid van zich laten horen, laat ze 

ons zien wat het betekent om zo hevig in leven te zijn. 

 

 

 

 



Dichter bij de natuur,  

Agnes van den Berg, € 19.90 paperback 

We raken met zijn allen steeds meer vervreemd van de natuur en dat voelt niet goed. Agnes van 

den Berg, wetenschapper en pionier op het gebied van onderzoek naar natuurbeleving en 

gezondheid, geeft in het boek haar visie op hoe je op een diepere manier verbinding kunt maken 

met de natuur. Vanuit de wetenschap, maar ook vanuit haar eigen ervaring. Op een nuchtere toon 

neemt ze je mee op haar zoektocht naar de spirituele betekenis van natuur voor mensen. Een – 

met wetenschappelijke feiten onderbouwd – licht en vermakelijk boek over een best wel zwaar onderwerp. Het is 

geschreven voor iedereen die zichzelf niet direct als bomenknuffelaar ziet, maar toch wel op een meer 

betekenisvolle manier met natuur bezig wil zijn in het dagelijks leven. Met een voorwoord van natuurjournalist 

Kirsten Dorrestijn. De humorvolle, rake schetsen van Lotte Klaver onderstrepen de luchtige toon van het boek. 

Trefwoorden: natuur, natuurbeleving, natuur en gezondheid, natuur en spiritualiteit, verstilling, verbinding, 

verwondering, mens en natuur. Over de auteur: Agnes van den Berg is omgevingspsycholoog. Eind jaren negentig 

was zij één van de eerste onderzoekers die wetenschappelijke onderbouwing leverde voor de positieve effecten van 

natuur op gezondheid. Met haar boek Dichter bij de natuur slaat ze een brug tussen wetenschap en spiritualiteit. Ze 

was hoogleraar Natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tegenwoordig is zij verbonden aan de 

Universiteit van Twente en heeft ze haar eigen onderzoeksbureau waarmee ze deelneemt aan diverse Europese 

onderzoeksprojecten. 

 

Diepzee, 10 feiten die je zou moeten kennen,  

Jon Copley, € 17,90 paperback 

Met Diepzee neemt u een diepe duik naar een van de meest mysterieuze plekken op aarde. 

Ontdek wat er op de bodem van de diepzee ligt. In tien korte en informatieve verhalen reist 

mariene bioloog en wetenschapsadviseur professor Jon Copley naar een van de meest mysterieuze 

omgevingen op onze aarde. Ontdek wat deze unieke habitat tot zo’n uitdagende omgeving maakt, 

welke wonderlijke wezens er leven en hoe onderzoekers kilometers onder het wateroppervlak in 

staat zijn de nieuwste technologie toe te passen. Diepzee gaat over een van de fascinerendste plekken op aarde die 

de mensheid kent. 

 

Dan staat het gras als liefde,  

Sander Turnhout, € 19,90 paperback 

In Dan staat het gras als liefde verkent de auteur wat er nodig is om een toekomst voor de natuur 

en voor onszelf veilig te stellen. Om de biodiversiteitscrisis te kunnen keren moeten alle registers 

open. De stikstofcrisis en de insectensterfte laten zien dat natuurbeheer in natuurgebieden niet 

langer volstaat. We hebben andere landbouw nodig, en daarom ook andere verdienmodellen. En 

een andere economie, en daarom ook andere culturele opvattingen. We staan aan de vooravond 

van een transitie van het formaat van Galileo. We weten dat de aarde niet het centrum van het universum is, maar 

de gevestigde instituten hebben moeite om de nieuwe waarheden te accepteren: alles moet overal anders. Om het 

concreet te maken, bevat het boek ook praktische tips waarmee je meteen aan de slag kunt om de zaak vooruit te 

brengen. 

 

 

 



Leven op aarde,  

Peter Godfrey-Smith, € 26.99 paperback 

In zijn veelgeprezen boeken Buitengewoon bewustzijn en Metazoa onderzocht Peter Godfrey-

Smith het ontstaan van het bewustzijn in het dierenrijk, maar in zijn nieuwe boek bekijkt hij het 

leven op aarde vanuit een nieuw perspectief. Welke rol speelden organismen – van planten en 

bacteriën tot dieren en mensen – in de vorming van de wereld zoals wij die nu kennen? 

In Leven op aarde neemt Godfrey-Smith ons mee op reis langs de wondere wereld van 

communicatie, cultuur en het bewustzijn in de natuur. Hij bezoekt Rwandese gorilla’s en Australische prieelvogels, 

daalt af naar koraalriffen en octopussen, onderzoekt de impact van taal en schrift en verdiept zich in onze 

verantwoordelijkheden aan de top van de voedselketen. Het resultaat is een bijzondere nieuwe kijk op het leven op 

aarde en op de toekomst, waarin we tegenover de uitdagingen van het Antropoceen komen te staan. 

 

Een vlecht van heilig gras,  

Robin Wall Kimmerer, € 24,99 paperback 

Een vlecht van heilig gras' verandert blijvend je kijk op de natuur - en je relatie ermee. 

In haar bijzondere boek 'Een vlecht van heilig gras' laat Robin Wall Kimmerer ons op een 

inspirerende en indringende manier zien dat we ons voor ware duurzaamheid opnieuw moeten 

verbinden met de natuur. Ze deelt in poëtische woorden haar wetenschappelijke kennis over 

planten en mixt die met legenden van haar inheems-Amerikaanse voorouders en persoonlijke 

verhalen. 

Door de haast magische combinatie van wetenschappelijke kennis en eeuwenoude wijsheid laat Kimmerer je inzien 

dat we liefdevoller met onze planeet moeten omgaan. Want als we niet langer alleen maar nemen van de aarde, 

maar haar geschenken juist met respect en dankbaarheid gaan ontvangen, kunnen we écht gaan bouwen aan een 

duurzame wereld. 

Neem ruim zei de zee,  

Sholeh Rezazadeh, € 20.99 hardcover 

In de eerste dichtbundel van Sholeh Rezazadeh komen we vertrouwde elementen tegen die ze ook 

in haar twee lovend ontvangen romans veelvuldig verwerkte: rivieren en zeeën, bomen en bergen, 

vissen, vogels en vlinders. Net als in haar romans is de natuur geen achtergrond maar een echt 

personage, dat ziet en voelt, dat liefheeft en vergeet. De mens zelf is een feilbaar wezen dat 

wanhopig zoekt naar liefde en verbinding maar zich ook verbaast over het gebrek aan aandacht 

voor de ander. 

In een prachtig parlando, dat schatplichtig is aan de oude Perzische dichters, dicht Rezazadeh in Neem ruim zei de 

zee over de kracht van de natuur en de onmogelijkheid om de ander te kennen. 

Scheppingsliederen,  

schrijvers voor gerechtigheid, € 15,-- paperback 

Dit boek biedt een prachtig kader bij de scheppingsliederen van Schrijvers voor Gerechtigheid. Al 

bladerend ontmoet je de schrijvers, onder wie Eline van Dijk, Shirma Rouse, Adrian Roest, Freek 

van der Brugge en vele anderen. En je maakt kennis met hun inspiratiebronnen. Met 

natuurliefhebbers en scheppingstheologen. En met mensen die ondanks klimaatverandering en 

chaos toch de hoop zien opbloeien. In woord en beeld staat de schoonheid van Gods schepping 

centraal. Haar kwetsbaarheid. Maar ook haar veerkracht. Zo biedt het boek talloze aanknopingspunten voor eerlijke 

en hoopvolle gesprekken over de schepping, onszelf en de toekomst samen met God. Een rijk boek voor in de kerk 

en thuis. Schrijvers voor Gerechtigheid maken samenzangliederen voor de kerk.  



Liederen die ons kunnen helpen om goed nieuws te zijn voor de wereld. De liedschrijvers vertegenwoordigen een 

brede kerkelijke achtergrond.  

Ze maakten eerder liederen voor onder andere Opwekking, het Liedboek voor de Kerken, Mozaïek Worship, Psalmen 

voor Nu, Hemelhoog en Sela 

Feest! In de dieren wereld van Jan Mankus,  

Astrid Kuiper, € 14,90 hardcover 

Jan Mankes is een bijzondere schilder, die dol is op de natuur en heel graag dieren tekent. Hij 

droomt zelfs dat zijn dierenvrienden – paard, kraai, haan, geit, konijn, uil en nog meer – in een 

gondelvaart aan hem voorbijtrekken. Op een van de boten spelen ze in een vrolijk orkest, wat de 

optocht tot een groot feest maakt. In Feest! In de dierenwereld van Jan Mankes leer je op speelse en vrolijke wijze 

het eigenzinnige en dromerige werk van de schilder Mankes kennen! 

 

Weer te verkrijgen:  

Klooster! Twijfel nr. 28, € 12,99 

 


