Boodschap van het Abtencongres 2024
“Zoek de vrede en streef die na” (RB Prol 17, Ps. 34,14)

Beste broeders en zusters,

Het Abtencongres had dit jaar geen officieel thema, maar de thema’s van oorlog en vrede waren
altijd aanwezig. We hoorden getuigenissen van getroffen gemeenschappen in het door oorlog
verscheurde Oekraine, uit het Heilige Land en Burkina Faso. Tijdens onze ontmoeting met paus
Franciscus zei hij herhaaldelijk “oorlog is nederlaag”. Tijdens onze pelgrimstocht naar
Montecassino resoneerde de moedwillige vernietiging van deze plek 80 jaar geleden, evenals de
apostolische brief van Paulus VI uit 1964 over Sint Benedictus met de titel “Pacis Nuntius” -
Boodschapper van vrede.

Tijdens de audiéntie bij paus Franciscus, die wel het een en ander weet over het religieuze
leven, zei hij tegen ons benedictijnen: "vrede is uw ding". En hij voegde eraan toe: "Maar begin
van binnenuit".

Van binnenuit beginnen

Het komende Heilig Jaar is een kans om ons te richten op onze eigen vrede: laten we onze
huizen zien als plekken waar vrede kan groeien. We willen onze gemeenschappen uitnodigen
om interne spanningen onder ogen te zien, conflicten en oude blokkades aan te pakken en te
zoeken naar rituelen van vergeving en verzoening.

Eén van de boodschappen van Sint Benedictus is: verzoening en samenleven over scheidslijnen
heen. De benedictijnse traditie benadrukt de gelijkwaardigheid van medebroeders met respect
voor ieders verscheidenheid. Dit is een krachtig instrument voor vrede.

Straal naar buiten

Kunnen we deze diversiteit in samenleven doorgeven als een boodschap van vrede tijdens het
Heilig Jaar?

Onze wereldwijde benedictijnse aanwezigheid en onze zorg voor vrede kunnen in dit Heilig Jaar
samenkomen in een "wereldwijd benedictijns gebed voor vrede.” We hopen dat kloosters elkaar
kunnen aflossen, zodat elke gemeenschap deel uitmaakt van deze benedictijnse gebedsketen,
bijvoorbeeld door wekelijkse voorbede of gebedsmomenten op een aangegeven dag en tijd.

Tijdens het congres nodigden vertegenwoordigers van de Heilige Stoel ons uit om onze oude rol
als oecumenische bruggenbouwers te herontdekken, 100 jaar nadat paus Pius Xl ons deze taak
voor het eerst gaf. Partnerschappen tussen orthodoxe kloosters en onze benedictijnse
gemeenschappen kunnen een brug vormen over de kloof die in het recente verleden is ontstaan
tussen Oost en West.

Stilte, de natuurlijke houding van een monnik, kan een ruimte zijn om broeders en zusters van
andere geloven en religies te ontmoeten. Er zijn plaatsen - ook digitale - waar 'stilte voor vrede'
door christenen wordt beoefend in een geest van oecumenische en interreligieuze dialoog.

Een ander benedictijns kenmerk is gastvrijheid. Wanneer we anderen laten delen in ons gebed,
onze stilte en ons dagelijkse ritme, helpen we hen om vrede te vinden.



Sint Benedictus wil dat zijn discipelen "vrede zoeken en nastreven". Dit is een aanmoediging om
‘buiten onze comfortzone te stappen’. Wanneer we voor uitdagingen staan of nieuwe projecten
aanvatten, beginnen we aan een transformatie die ons tot spirituele vernieuwing kan leiden.

Toen de oorlogen in Oekraine en het Heilige Land begonnen, openden veel benedictijnse
kloosters hun poorten en namen vluchtelingen op. We zijn erg dankbaar voor deze solidariteit.
Dankbaarheid is een hoeksteen van vredesopbouw: dankbaarheid aan God en aan onze
broeders en zusters voor elk geschenk dat we hebben ontvangen en mochten geven.
Diepgewortelde dankbaarheid heeft helende kracht en versterkt het proces van verzoening en
vrede. We moedigen onze gemeenschappen aan om rituelen op te zetten om dankbaarheid uit
te drukken op het pad naar vrede.

We hopen dat deze bescheiden boodschap van vrede wordt ontvangen als een uitnodiging voor
al onze monastieke broeders en zusters om actief betrokken te raken bij vredesopbouw. Laten
we creatief zijn en manieren vinden om vrede te bouwen in onze gemeenschappen en voor onze
wereld. En laten we binnen onze Confederatie uitwisselen hoe we dat doen: we zouden een
echte wereldwijde familie willen zijn die aan vrede bouwt.



