
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

De Goede week is een samen op weg zijn. Helaas 
konden we dit jaar niet met jullie allemaal onderweg zijn. 
We willen daarom wat beelden en woorden delen. En 
hopen zo toch het verhaal van deze goede week te 
delen.  

 

De broeders wensen jullie allemaal veel goeds, PAX!  

 

 



 
 



 
 

“Herinnert u zich dat ezeltje dat naar de Heer werd gebracht? 
Dat zijn wij, niemand hoeft zich daarvoor te generen. Laat de 
Heer maar op ons zitten en ons roepen waarheen Hij wil. Wij 
zijn zijn lastdier. Wij zijn op weg naar Jeruzalem. Met Hem op 
de rug ervaren wij geen last, maar verlichting. Met Hem als gids 
verdwalen wij niet: wij gaan naar Hem, wij gaan door Hem, wij 
gaan niet ten onder.” 

-St. Augustinus-   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corine schildert onze paaskaars . 



 
 

Peter en Bram zingen het Victimae Paschali Laudes voor de website van het Kloostermagazine. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gebed Boeteviering Witte Donderdag 

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven, 
dat wij opnieuw uw Naam leren heiligen 
in het leven van alledag, 
in bidden en werken, 
in spreken en zwijgen, 
in handel en wandel, 
in al ons doen en laten. 

Heer ontferm U over ons 

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven, 
dat uw rijk kome in ons en onze wereld, 
dat wij niet leven ten koste van elkaar, 
dat wij geven en vergeven, 
dat wij ons niet afkeren van andermans nood 
dat wij elkaar dragen dag na dag. 

Heer ontferm U over ons 

Wees ons God genadig en schenk nieuw leven, 
dat uw wil geschiede in ons en onze wereld, 
dat wij alle leven eerbiedigen en behoeden, 
dat wij ons niet onttrekken aan onze verantwoordelijkheid, 
dat wij onze tijd en gaven onbaatzuchtig inzetten en delen, 
dat wij Jezus navolgen metterdaad. 

Heer ontferm U over ons. 

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, 
Moge Hij vergeven waar wij afbreuk deden aan zijn Naam. 
Moge Hij vergeven waar wij Zijn Rijk niet hebben gediend. 
Moge Hij vergeven waar wij zijn wil niet hebben gedaan. 

 
Moge Hij ons oprichten tot nieuwheid van leven in de navolging van Jezus 
Christus onze Heer        

AMEN. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gebed voor Stille Zaterdag 

 

Heer Jezus, Zoon van God, 
Gij die zelf het Leven zijt, 
zijt omwille van onze wereld neergelegd in een graf, 
doe ons opstaan uit het graf van de zonde. 

(wij bidden U, verhoor ons) 

Heer Jezus, Zoon van God, 
Gij die onsterfelijk zijt, ligt nu, 
als een sterveling in linnen gewikkeld, 
red ons van vergankelijkheid en ondergang 

(wij bidden U, verhoor ons) 

Heer Jezus, Zoon van God, 
Gij die het uitspansel hebt gegrondvest, 
moet nu verblijven in de engte van het graf, 
geef dat wij in ons hart een ruime woning bieden. 

(wij bidden U, verhoor ons) 

Heer Jezus, Zoon van God, 
Gij die ons licht zijt en ons heil, 
voor ons in een donker graf verborgen, 
verlicht toch de duisternis van deze wereld. 

(wij bidden U, verhoor ons) 

Heer Jezus, Zoon van God, 
Verheven op het Kruis hebt Gij allen tot U getrokken, 
nu Gij zijt neergedaald in het graf, smeken wij U: 
doe alle doden opstaan tot nieuw leven. 

AMEN 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

We zijn niet alleen in het donker begonnen, maar we zijn 
ook begonnen in het duister van de tijd, ja nog voor de tijd. 
Het scheppingsverhaal heeft ons een sprankelend schilderij 
opgeleverd van Gods creatieve werk. God begon juist als 
een van onze Egmondse schilders van het Hallem collectief 
met te schilderen tegen een zwarte achtergrond. Dat 
zwarte doek vulde Hij  met kleuren en figuren, en 
gaandeweg kreeg het schilderij niet alleen een grote 
verscheidenheid aan details, maar baadde het ook steeds 
meer in een grandioos licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is een schilderij geworden van lange adem en soms lijkt het 
er op alsof het doek niet zal overleven. Door water en vuur 
aangetast, door mensenhand bekrast en beklad, maar de oude 
Meester spreekt al zijn creativiteit aan om te herstellen en nieuwe 
toetsen te zetten op het doe 



 
 

Na deze gitzwarte nacht horen wij vannacht Markus in zijn evangelie tot 
onze verrassing vertellen dat de zon opging. Dat is geen mededeling van de 
weerman, maar gaat over Gods scheppend werk. God eerste woord bij de 
schepping  was ‘er zij licht’, zijn laatste woord ontrukt Jezus aan het duister 
van de dood, en hult hem in de mantel van licht, licht uit licht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij krijgen de tijd om de Heer te laten binnenkomen. Hij wil ons bewonen met 
zijn Adem om te blijven doen wat hij ons heeft voorgedaan, om de aarde te 
bewonen als herschapen mensen. We worden geroepen de dood achter ons 
te laten om in het spoor van de levende te kiezen niet voor een oud normaal, 
maar voor het nieuwe dat geen oog nog heeft gezien, maar dat wordt gewekt 
door liefde sterker dan de dood, een gemeenschap door zijn Geest bewogen.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

Geprezen zijt Gij, God, voor de opstanding van Jezus uit de dood 

Geprezen zijt Gij, God, voor de hoop op een nieuwe schepping 

Geprezen zijt Gij, God, voor het getuigenis van de kerk de eeuwen door 

Geprezen zijt Gij, God, voor het geloof van de dopelingen in onze dagen 

Geprezen zijt Gij, God, voor de moed en de trouw van de  vervolgde kerk 

Geprezen zijt Gij, God, voor het getuigenis van Paus Franciscus 

Geprezen zijt Gij, God, voor allen die trouw hun roeping vervullen 

Geprezen zijt Gij, God, voor het gebed van kleine en kwetsbare mensen 

Geprezen zijt Gij, God, voor allen die ijveren voor de eenheid van de kerken 

Geprezen zijt Gij, God, voor de dialoog tussen de wereldgodsdiensten 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie werken en bidden voor vrede en verzoening 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie ijveren voor waarheid en recht  

Geprezen zijt Gij, God, voor wie zich inzetten voor vluchtelingen en verdrukten 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie zorg dragen voor de schepping 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie werken aan vernieuwing van de samenleving 

Geprezen zijt Gij, God, voor de creativiteit van kunstenaars en musici 

Geprezen zijt Gij, God, voor de volharding van wetenschappers 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie zorgen voor het dagelijks voedsel 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie zich inzetten voor de scholing van de jeugd 

Geprezen zijt Gij, God, voor  wie niet opgeven te midden van geweld 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie stem geven aan rechtelozen en verdrukten 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie mensen in nood bijstaan 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie werkzaam zijn in zorg en ziekenhuis 

Geprezen zijt Gij, God, voor liefde en geduld in gezinnen en gemeenschappen 

Geprezen zijt Gij, God, voor wie ongezien goed doen 

Geprezen zijt Gij, God, voor alle stille werkers 

Geprezen zijt Gij, God, voor de steun aan eenzamen en beproefden 

Geprezen zijt Gij, God, voor alle hulp en solidariteit in de pandemie 

Geprezen zijt Gij, God, om uw nooit aflatende bezieling van mensen, wereldwijd 

Geprezen zijt Gij, God, om uw Naam die hoop en leven wekt 

Geprezen zijt Gij, God, dat wij u ter harte gaan in leven en dood 

Geprezen zijt Gij, God, om de hoop ons in het hart gelegd 



 
 

 

 

 

 


